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Van elke relatie heb i

In deze aflevering vertelt Sandra (54) - die onder meer trainingen geeft
aan vrouwen die daten - dat zij heel wat heeft meegemaakt op
relatiegebied. Maar de liefde opgeven doet ze niet, een diepgaande
band met een leuke man vindt ze daarvoor veel te waardevol.

Relaties

"Ik heb een kleurijk relatieverdeden

en van elke relatie heb ik het nodige
geleerd. Mijn eerste liefde kende ik van
de middelbare school. dertien jaar
waren we bij elkaar. We hadden het
goed samen, maar uiteindelijk wilden
we gliebei een andere kant op. Ik heb
meer langdurige relaties gehad. ben
zelfs getrouwd geweest. Dat huwelijk
duurde echter niet lang. Nadat

we getrouwd waren. bleek hij een
agressieve kant te hebben die hij eerder
niet had Iaten zien. In die pericde was
ook mijn vader angeneeslijk ziek. Het
was een ellendige periode waar ik lang
last van heb gehad. maar ik heb er ook
mijn lessen uit getrokken.

Ik vind: er kan shit gebeuren, maar als je
daar niets mee doet. dan blijft het niet
meer dan shit”

Kinderwens

"Ik heb ook langere tijd samengewoond
met een man. Rond 2008 gingen

hij en ik uit etkaar en sinds die tijd

woon ik weer glieen. Met hem heb ik
geprobeerd kinderen te krijgen. Dat
isnie?geluktemondmﬁnvaerﬁgste

heb ik afscheid genomen van mijn
kinderwens. Ik heb gelukkig wel veel

kinderen in mijn leven, van viienden en van familie.

Ik heb ook regelmatig logees en dompel me af en
toe bij viiendinnen of bij mijn zus even onder in het
gezinsleven. Dat ik zelf geen kinderen heb kunnen
krijgen, daar heb ik nu vrede mee, maar ik heb er wel
om gerouwd. Het was in die tijd voor mij ook moeilijk
om op kraambezoek te gaan. Dat is nu niet meer zo.
Met in @en hoekje gaan zitten huilen zou ik alleen
maar mijn eigen leven verpesten. Dat leek me geen
goed plan, dus dat doe ik niet.

Ik heb weer andere waardevolle dingen in mijn leven.
Zo zat ik eens een maand op Curagao om aan een
boek te werken. Het kamemeisje zei: Je hebt zeker
geen kinderen? Dan heb je echt veel viijheid!' Dat kon
ik alleen maar beamen’”

Mafkezen

“Tinder is gewoon een virtuele kroeg. Je kijkt eerst

wat rond om te zien welke gezichten je bevallen en
dan ga je voorzichtig een eerste contact zoeken.

Als het klikt, dan babbel je verder. Net zoals in het
uitgaansleven. Ook daar kom je mafkezen tegen

en dat is op Tinder niet anders. Onlangs heb ik nog
een bericht op Facebook geplaatst, gericht aan alle
mannen die ik als single op Tinder tegenkom, terwijl ze
op Facebook vrolijke vakantiefoto’'s met hun gezinnen
plaatsen. Serieus, het zijn er meer dan je denkt!

Dat merk ik ook tijdens mijn werk, waarbij ik onder
andere trainingen geef aan vrouwen die aan het
daten zijn. De gebonden mannen haal je er zo uit.
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Er kan shit gebeuren,
maar als je daar niets mee doet,

dan bliift het niet meer dan shit’

Die ziften bijvoorbeeld alleen onder werktijd op de
chat en ‘s avonds een uurtje als hun viouw op bed
ligt. Deze mannen zijn dus niet beschikbaar. Dat is
voor mij een vereiste, net zoals betrouwbaarheid en
gelijkwaardigheid belangrijk zijn voor me.”

Naar schatting wonen er momenteel

in Nederland ruim tweeénhalf miljoen singles,
mannen en vrouwen, en dit aantal blijft de komende
jaren alleen maar groeien. In Mijn Geheim vertellen

e————

oleerd

singles over hun leven en over de liefde.

Rugzak

*lk heb niets met mannen die een rugzak

vol relatie-ellende met zich meeslepen.

Dan is die man dus niet beschikbaar om
voor mij te gaan. Net zoals een man die
constant op zijn telefoon zit als hij bij je is.

niet beschikbaar is. Betrouwbaarheid heeft te
maken met weten wat je aan iemand hebt.
Ik wil gewoon niet belazerd worden. Zeg waf
je ergens van vindt of wat je voelt, dat doe

ik ook. En gelijkwaardigheid betekent dat je
niet voor elkaar hoeft te zorgen, maar wel op
elkaar kunt terugvallen. En dat je op dezelfde
manier in het leven staat. Als een man zijn
hond trapt of racistische uitlatingen doet,
dan kunnen we er wel meteen mee stoppen,
want dan past zijn instelling niet bij de mijne.’

Mannelijkheid

*lk heb weleens te horen gekregen dat ik
mannen ‘meer in hun mannelijkheid moet
laten staan’. Oké, dacht ik, interessant, maar
hoe ziet dat eruit? Ik vioeg op een avond
aan de man met wie ik aan het daten was
of hij naar mijn haperende navigatiesysteem
wilde kijken, ook al kon ik dat heus wel zelf,
Hij begon helemaal fe glimmen bij die
vraag! Dat verbaasde mij. In mijn eerste
relatie kookte mijn vriend en repareerde

ik de lekkende afvoer. Daar werd niet over
gesproken, het was gewoon zoals het was.
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